
1 Korintiërs 12:19-20
“Een lichaam bestaat dus uit veel delen, en al die delen zijn verschillend. 

Want als ze allemaal hetzelfde waren, zouden ze nooit met elkaar één 
lichaam kunnen vormen.” 

Opdracht:

Maak tweetallen of groepjes.
Eén iemand pakt een kaartje en gaat tekenen wat op het 
kaartje staat. De anderen gaan raden! Kunnen ze zien wat het 
is?!

Vragen om door te praten: 

1. Wat vond je het moeilijkste kaartje om te tekenen? En wat 
de gekste?

2. Vind jij dat een lichaam handig in elkaar zit?


